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‘Als ze kritiek hebben op de
Achterhoek, dan sta ik op mijn

dchterste benen’

AAN HET WOORD

Hans de Beukelaer, schrijver en uitgever te IJzerlo

EEN ANTROPOLOOG IN
HET UITGEVERSVAK

door Noudi Sponhoff

ie begint er nu een uitgeverij in Izerlo, diep in
W de Achterhoek, vraagt Hans de Beukelaer zich

zelf ook met enige regelmaat af. Toch deed hij
het, nu al weer vijftien jaar geleden. Hij kan zijn keuze met
verve toelichten, maar ziet er ook de beperkingen van. ‘Dit
is mijn geboortegrond, ik voel me plezierig op deze plek. Ik
spreek de taal, heb hier een reputatie opgebouwd. Aan de
andere kant heeft er hier een culturele leegloop plaatsge-
vonden. Al mijn vrienden zijn weggetrokken naar de Rand-
stad om er geld te verdienen. En ze zijn niet teruggekomen.
Ik ben na mijn studie in Nijmegen hier teruggekomen, dat
was een bewuste keuze. Alis er hier niet veel dat me voedt
en dat aansluit bij wat ik doe. Toch is het ook weer zo dat
hetidee dat je ergens achteraf woont maar een illusie is, net
zo goed als het idee dat je je in het middelpunt van alles
bevindt wanneer je in de Randstad zit. Alleen blijkt telkens
weer dat de afstand van Amsterdam naar IJzerlo vele malen
groter is dan omgekeerd.’

Hans de Beukelaer werd in 1951 geboren in Aalten, als zoon
van de dorpskapper. Na zijn middelbare schoolopleiding
vertrok hij naar Nijmegen, om er te gaan studeren.
Aanvankelijk studeerde hij scheikunde, maar na het eerste
jaar stapte hij over naar antropologie; uiteindelijk studeer-
de hij af op het onderwerp ‘Het beerfeest en het Sjama-
nisme’, waarvoor hij drie maanden veldwerk had gedaan in
Lapland. Na zijn afstuderen keerde hij terug naar zijn ge-
boortedorp.

‘Daar zat natuurlijk niemand te wachten op een antro-
poloog met zo'n specialisatie’, stelt De Beukelaer begripvol
vast, ‘en ik was in eerste instantie dan ook werkloos.’
Gedurende enige tijd werkte hij in de bouw. Dankzij een
contact van zijn vader kwam hij terecht bij Henk
Krosenbrink, de toenmalige directeur van het Staring
Instituut.

‘Voor de afdeling dialectkunde heb ik toen heel Bredevoort
geinterviewd. Op defiets! Daarna kreeg ik het verzoek om
een boek te maken over de Oranjefeesten in de Achterhoek.
Dat werd het boekje ‘In naam van Oranje’. Ik werkte op dat
moment nog als vrijwilliger bij het Staring Instituut. Toen
kreeg ik mijn eerste officiéle opdracht, gefinancierd door
de opdrachtgevers (de Achterhoekse industrie), om onder-
zoek te doen naar de nijverheid in de streek. Dat leidde tot
‘Nijver in het Groen’, tot op de dag van vandaag een stan-
daardwerk over de recente industriéle geschiedenis in de
regio. Daar heb ik zeer gedegen onderzoek voor gedaan,
begeleid door een commissie die gevormd werd door prof.
Boogman, archivaris Joop Van Dijk, dr. Ben Janssen en
Henk Krosenbrink. Achteraf heb ik bedacht dat ik op dat
onderwerp wel had kunnen promoveren.’

Hans de Beukelaer kon zich inmiddels beroepen op een
grote kennis van de regio. Tk had heel wat onderzoek
gedaan en schreef regelmatig artikelen. Na ‘Nijver in ’t
Groen’ kreeg ik het verzoek de geschiedenis van de Sint
Helena parochie te schrijven. Toen heb ik afscheid geno-
men van het Staring Instituut en ben ik mijn schrijfbureau
begonnen. Dat was in1991. Als schrijfbureau kon ik me niet
inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dus toen is de
uitgeverij erbij gekomen. Via een bevriende antropoloog
had ik de eerste kneepjes van vormgeving met de computer
geleerd. Ik kocht een Mac en het programma Quark X-Press
en toen was Fagus een feit: uitgeverij, schrijfbureau, gra-
fisch ontwerp.

Mijn eerste uitgave was ‘St. Helena’s Ommegang’.
Daarna wilde Atag een gedenkboek en toen volgde een uit-
gave over de textielgeschiedenis van de Achterhoek. Ik
kreeg ook de eindredactie van Aalten Vooruit, een huis aan
huis blad. Maar daar ben ik na een half jaar weer mee opge-
houden. Al die tijd deed ik mijn werk vanuit een ongebruik-
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